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Persbericht 
 
When the wind blows 

Maddy Arkesteyn (Brussel) 

 

11 april – 23 mei 2013 

Vernissage: Donderdag 11  april 2013, vanaf 19.00 uur  
Boekpresentatie en introductie door Ine Lamers: Het verband tussen verlangen en 
controleverlies. Controleverlies als vermogen en vorm van inzicht. 

Finissage: Donderdag 23 mei 2013, vanaf 19.00 uur 

Openingstijden: Donderdag en vrijdag 15.00 – 18.30 uur en op afspraak 
gesloten op 9 en 10 mei 2013 

 

When the wind blows is de eerste retrospectieve tentoonstelling van het werk van Maddy Arkesteyn na haar 
overlijden vorig jaar. De tentoonstelling bestaat uit fotowerken en macramésculpturen die tussen 2008 en 2012 
zijn ontstaan. 
In het oeuvre van Arkesteyn is controleverlies een steeds terugkerend thema.   
“Mensen proberen het netjes te houden, hun plekje af te bakenen en bijna altijd tevergeefs. Ze zetten hun tent op de 
camping, met een stoel ervoor en hangen een plastic zak op in de boom ernaast, maar  
’s nachts liggen ze wakker van het gesnurk van de buren. Men probeert de boel bijeen te houden, maar de wereld staat 
voortdurend op het punt uiteen te vallen. Dat is wat ik in mijn werk wil laten zien.” Dit zei Maddy Arkesteyn al in het 
interview (met Dominic van den Boogerd voor HP de Tijd) aan de vooravond van haar eerste grote 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1996. De inhoud blijft doorheen de jaren van Maddy’s 
kunstenaarschap verrassend actueel.  
De zoektocht naar de artistieke waarde van entropie was voor haar een noodzakelijk denkraam. 
Ook tijdens en na haar kunstenaarsresidentie in China in 2010, onderzocht Maddy Arkesteyn op een 
bijzondere wijze de dichotomie tussen het bijeenhouden en uiteenvallen. 
In haar macraméwerken gaan het krampachtige en het bevrijdende samen. Het krampachtige vinden we terug in 
het materiaal en in de knoop. Het bevrijdende manifesteert zich in de variatie van vormen, het verbinden en 
incorporeren van objecten: krukjes, stoelen, karretjes, rolschaatsen, skateboards, … 
Naar aanleiding van haar fototentoonstelling A promise of happiness bij galerie Sabine Wachters in Brussel (2008) 
formuleerde Arkesteyn het zo: “De dingen vallen buiten elke orde of controle en zijn daardoor even bevrijd. Ze 
hebben zich van hun functie losgemaakt. Het zijn landschappen die door de wind worden gevormd en veranderd. De 
objecten zijn aan hun lot overgelaten en dienen zo snel mogelijk te worden opgeruimd. Maar juist dit kortstondige 
moment van over- en achtergelaten zijn, biedt hen de kans te ontsnappen. Tijdens dat oncontroleerbare moment is het 
besef van vrijheid voelbaar. De oriëntatie kwijt zijn, is een moment van transformatie, van identiteitsverlies, van 
onderweg zijn naar een andere vorm en definitie. Juist dan komt men tevoorschijn, is men het meest waarachtig omdat 
er geen definitie is om zich aan vast te klampen.” 
Tijdens de tentoonstelling in Das Esszimmer worden naast de macraméwerken ook een 10-tal foto’s uit A 
promise of happiness gepresenteerd. Ze tonen plekken waar kort daarvoor de markt was. Het zijn bevreemdende 
landschapen met plastic zakken meegevoerd door de wind. 
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Curriculum Vitae 
 
Maddy Arkesteyn (geboren 1966, Goirle, Nederland - overleden 2012, Brussel, België) is opgeleid als beeldend 
kunstenaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht en het postacademisch instituut De 
Ateliers in Amsterdam. Vanaf 2004 studeert ze filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en rondt deze studie 
af in 2009 met haar onderzoek Het verband tussen verlangen en controleverlies. Controleverlies als vermogen en vorm 
van inzicht. Hierin onderzoekt ze hoe filosofen, filmmakers en schrijvers met dit gegeven zijn omgegaan. Dit 
onderzoek is kortgeleden in boekvorm uitgegeven. 
 
In 1993 maakt Arkesteyn deel uit van de spraakmakende expositie ‘De Kracht van Heden’ in Loods 6 in 
Amsterdam, georganiseerd door het Fonds bkvb (nu Mondriaan Fonds), die een nieuwe generatie kunstenaars 
op de kaart zet. Op deze signalerende groepstentoonstelling volgen al snel drie solo’s, in het CBK Rotterdam, 
De Begane Grond Utrecht, en het Hooghuis in Arnhem. Alle drie zijn het belangrijke plekken voor jong talent 
en de shows blijven niet onopgemerkt. 
Tentoonstellingen die volgen zijn ‘Peiling 5’ in het Stedelijk Museum Amsterdam en ‘Unfold’ in Museum 
Boijmans van Beuningen te Rotterdam, waarmee Arkesteyn volop in de aandacht komt te staan als een van de 
grote talenten van haar generatie. 
 
Sindsdien stelt ze regelmatig tentoon in België, Nederland en daarbuiten. Galerie Sabine Wachters – met wie ze 
van 2000 tot 2009 samenwerkt – toonde haar werk met vaste regelmaat, zowel in solotentoonstellingen in 
Brussel en Knokke, als op internationale beurzen. Memorabele shows zijn verder; ‘Transit, de Port à Port’ in 
Marseille, ‘De Ateliers’ in Paleis voor Schone Kunsten Brussel, Exedra in Hilversum, ‘Wormhole’ in Tent 
Rotterdam en Brigitte Schenk Gallery in Keulen Duitsland. Recentelijk was er de duotentoonstelling met 
Charlotte Schleiffert in Pictura Dordrecht met als titel When the second voice does not occupy a stable position. 
 
In 2010 verblijft Arkesteyn 3 maanden in het Chinese European Art Center  in Xiamen, China, waar ze een 
nieuwe groep werken ontwikkelt en toont in een solo in het University Art College, Xiamen. Bij de 
tentoonstelling verschijnt de publicatie Intimations of Freedom, Brancusi’s Psychosis Goes Exotic, met teksten van 
Anna Luyten en Ilse van Rijn. 
 
Werk van Maddy Arkesteyn is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam, Boijmans van 
Beuningen Rotterdam, the Museum of Modern Art Bologna, Italy en in private collecties. 
 


